Nog voor Pasen
werk ik mee aan een
kerkelijke activiteit
waaraan ik tot nu toe
nooit meedeed.

Nog voor de zomer
bezoek ik met aandacht
een kerkdienst
van een
voor mij vreemde
geloofsgemeenschap
in onze woonplaats
of regio.

Dit jaar maak ik elke
week tenminste één
positieve opmerking over
een andere kerk.

Ik ga nog voor de zomer
naar een
migrantenkerkdienst.

Ik schrijf nog voor de
Paasdagen drie kaarten
aan vervolgde
christenen.

Ik doe nog voor de
zomer mee aan een
activiteit van onze kerk,
die ik normaliter zou
mijden.

Ik bezoek
nog voor de zomer
de kerk
waar ik tien jaar geleden
nog bij hoorde.

Ik bezoek dit jaar twee
studiebijeenkomsten
over andere
godsdiensten.

Ik werk
nog voor de zomer
tenminste vier uur
als vrijwilliger mee
aan een activiteit
die goed is voor
schepping en mensen.

Ik beloof voor de zomer
een activiteit op te
pakken die kerk en

mensen dient.

Ik ga dit jaar tenminste
eenmaal naar een
gemeenteraads-
vergadering in onze
woonplaats en zoek daar
het werk van uw Geest

Ik bid in elke geval tot
Pasen dagelijks het
Onze Vader:

‘... Uw wil geschiede!’



Heer, wij wijzen zo
makkelijk op wat wij fout
vinden bij andere kerken en
gelovigen, en roddelen er
over.Vergeef ons.

Heer, u weet hoe vaak wij
andere stijlen van geloof,
van kerkdiensten of een
andere liederenkeuze
verafschuwen,
Vergeef ons.

Heer, wij belijden U de
keren dat het ons niet lukt
om liefde op te brengen
voor kerk en kerkmensen.
Vaak kunnen wij weinig
van anderen hebben, en
hebben weinig over voor
kerk en kerkmensen.
Vergeef ons.

Heer, zo makkelijk halen wij
ons gelijk en blijven wij in
ons groepje, Wij zoeken de
eenheid niet hartstochtelijk.
Vergeef ons het steeds
weer verbreken van de
gemeenschap.

God, ooit vervolgden wij
kerken en christenen in ons
land. Vergeef ons, en
vergeef ons dat ons gebed
voor wie nu vervolgd
worden vaak zo traag en
slap is.

Heer, wij houden de kerken
van anderlanders zo
makkelijk op afstand. Wij
staan op onze rechten, en
maken ons niet hard voor
de hunne. Vergeef ons.

... Heer, vergeef ons dat wij
ons zo makkelijk afzetten
tegen de wereld, en niet
samen met alle mensen

van goede wil aan vrede en

uw schepping werken.

Heer, vergeef dat religies
tegen religies strijden en wij
daarin meededen en geen
vredestichters weten te zijn.

Heer, vergeef ons de pijn
die wij elkaar aandeden
door zusters en broeders
uit onze kerken te zetten;
door kerken te laten splijten

Heer, vergeef het ons als
wij hoogmoedig aan u
melden hoe wij het graag
willen hebben.

Heer, vergeef ons als we
stiekum denken dat wij het
in de kerken, als gelovigen,
als uw kinderen, toch lekker

beter weten dan alle
anderen. Leer ons dat uw
Geest overal waait.

Heer, vergeef ons dat wij
de macht die u ons geeft
om te dienen, vaak inzetten
om te heersen. Wij denken
zo vaak dat onze wil de
uwe is.



